
Jaarverslag 2022 GCC De Verkenningston 

 

2022 was een jaar met aan de ene kant flink wat Corona nasleep maar aan de andere kant ook een 

jaar van herstel uit deze crisis die ons zeker twee jaar heeft beperkt in onze activiteiten. 

We willen 2022 graag als eerste post-Coronajaar bestempelen en we bidden dat we hier volledig 

uitkomen en dat het niet meer de kop op zal steken. 

 

De activiteiten van Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum Den Helder hebben gelukkig 

nooit volledig stil gelegen maar dit is wel het jaar waarin de activiteiten weer opgepakt worden. 

Uiteraard moesten ook wij bekijken welke “schade” we hebben geleden en welke werkgroepen er 

nog actief zijn of als groep bij elkaar zijn gebleven. 

Nadat we als bestuur “het net hebben opgehaald” besluiten we een nieuwe folder te laten maken om 

het centrum weer extra onder de aandacht te brengen. 

De volgende werkgroepen zijn actief en krijgen een plaats in deze folder: 

- Den Helder voor Jezus (activiteitenorganisatie voor o.a. de dag van de muziek en de 

fakkeloptocht) 

- Open Sky (openlucht concerten t.b.v. evangelisatie) 

- Thuis (aanbiddingsavonden) 

- Prayer Station (straatevangelisatie) 

- Vrienden van Alpha (Alpha cursus) 

- Kerk en Vluchteling (vluchtelingenbegeleiding) 

- Mannen in beweging (mannenontbijt) 

- NEM-Israël bidstond  

- Landelijke gebedsweek 

- Open Doors nacht van gebed (gebed voor de vervolgde christenen) 

- Marriage Course  

- Manipur Schoolproject (werft financiën zodat kinderen in Manipur-India naar school kunnen) 

 

De woensdagmiddag kinderclub is altijd al goed bezocht geweest en deze middagen worden nu 

uitgebreid met een aansluitende 12+ jeugdclub 

 

In 2022 stijgen de energieprijzen (en vooral de gasprijzen) explosief waardoor er wordt besloten een 

avond te organiseren waarin we willen bespreken hoe we mensen kunnen helpen die hierdoor in de 

problemen komen nu de winter er aan gaat komen. 

Op deze avond is ook het Leger des Heils aanwezig die hun “warme deken actie” presenteerden wat 

inhoudt dat ze alle dagen open willen voor opvang met de kachel die aan staat en ontbijt en warm 

eten. 

Er wordt besloten om niet een zelfde soort actie op te starten maar deze actie te ondersteunen. 

De extra aandacht inclusief de oproep in diverse kerken op één zondagochtend was een groot succes 

waardoor er veel geld is gedoneerd aan dit project en meer dan 25 nieuwe vrijwilligers zich hebben 

aangemeld bij het Leger des Heils om te helpen. 

 

De afgelopen jaren is er geld apart gezet om ons gebouw “de Verkenningston” te onderhouden en te 

verbouwen. 

De (rotte) kozijnen in de achtergevel zijn vervangen voor nieuwe kunststof kozijnen en er is een 

nieuwe keuken in de beheerderswoning geplaatst. 

Uiteraard is er ook direct geïsoleerd tijdens deze werkzaamheden. 



Naast ons gebouw wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd en er worden tijdens het 

heien fouten gemaakt waardoor er verzakkingen plaatsvinden. 

In het gebouw zijn nieuwe scheuren te zien en de deuren moeten worden afgeschaafd omdat ze niet 

meer open kunnen. 

Deze schades zijn gemeld bij de bouwer en eigenaar van het project. 

 

 Jesaja 42:3 

“Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal Hij zuiver 

doen kennen” 

Hij zal de zwakken niet nog zwakker maken. 

Als wij ons in blijven zetten voor de zwakkeren en ons in dienst van Hem stellen dan kunnen we, 

ondersteund door Hem, gezamenlijk de overwinning binnenhalen ter ere van Hem. 

 


