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2021 is het tweede jaar dat Corona ons land in de greep houdt. 

We kregen te maken met een aantal Coronagolven, mondkapjesplicht, een avondklok, een grote 

vaccinatiecampagne en het Corona toegangsbewijs. 

Kerken werd verzocht de deuren te sluiten. 

In de meeste kerken werden maximaal 30 personen toegelaten om een dienst via een livestream te 

verzorgen. 

Ook in de Verkenningston zijn de meeste activiteiten stil komen te liggen. 

Dit was puur vanwege het feit dat eigenlijk alle werkgroepen hun activiteiten berusten op 

samenkomen. 

Samenkomen om te evangeliseren, mensen te helpen, elkaar te motiveren en te discipelen. 

 

Ondanks al deze beperkingen zijn er toch activiteiten geweest: 

 

De kinderclub die op woensdagmiddag bij elkaar komt, wordt nog steeds groter. 

Tijdens de periode van de harde lockdown ging de leiding van de kinderclub bij de kinderen langs om 

wat voor de kinderen te brengen. 

Er is ook een periode geweest dat kinderen wel bij elkaar mochten komen en dan ging de kinderclub 

op woensdagmiddag gewoon door en dat was een groot succes. 

Het idee is toen ontstaan om ook tienerbijeenkomsten te gaan organiseren 

 

Ook de werkgroep “mannen in beweging” is in 2021 een aantal keer bij elkaar gekomen voor het 

mannenontbijt. 

De groep heeft een oplossing gezocht binnen de mogelijkheden en kwam met een beperkt aantal 

mannen bij elkaar, zongen geen liederen en namen hun eigen eten mee om loopbewegingen te 

voorkomen. 

 

Gelukkig zagen we aan het eind van 2021 de intensiviteit van Corona afnemen en leek het erop dat 

2022 een beter jaar gaat worden met meer mogelijkheden tot samenkomen en het oppakken van de 

activiteiten van onze werkgroepen. 

 

Ook het bestuur van de stichting is regelmatig bij elkaar gekomen om te vergaderen en de stand van 

zaken steeds te blijven monitoren. 

Positief vooruitkijkend naar wat er komen gaat want de bijbel verteld ons dat we vanuit een dal 

(moeilijke tijden) altijd omhoog mogen kijken naar waar onze hulp vandaan komen. 

Onze hulp komt van de Heer die het beste met ons voor heeft wat we dit jaar hebben mogen ervaren 

en zien in onze financiën die stabiel zijn gebleven door de blijvende steun van degene die ons werk 

een warm hart toedragen en door lagere kosten. 

 

Psalmen 121:1-2 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar komt mijn hulp? 

Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. 


